
Uitstapje Roermond

Dinsdag 23 mei: Voor het eerst ben ik vanmiddag met de KBO mee geweest met een activiteit.

 Opstappen bij de Leste Geulde in de bus, waar al deelnemers in zaten, die bij het Gasthôes waren 
verzameld. 

Niet over de snelweg maar over een meer groene route reden we naar Roermond naar d'n Aje 
Kirkhoaf, de prachtige oude begraafplaats

Nabij de Kapel in 't Zand, Van bijna 250 jaar oud. Daar werden we verdeeld in 3 groepen met elk 
een eigen gids, die ons vol vuur begon te vertellen over hoe bijzonder deze begraafplaats was, met 5
aparte geloofsgedeelten. Over de vele grafkelders van rijke families tot hoog-adelijken, de crypte 
van de bisschoppenkapel en het "graf met dehandjes". Ook het grafmonument van de familie 
Cuijpers, waaronder architect Pierre Cuijpers (Rijksmuseum en A'dam Centraal Station) is er te 
vinden. 

Aansluitend aan deze rondleiding bracht de bus ons richting de Roer waar we starten met een 
vaartochtje over de Maasplassen met koffie/thee en een heerlijk stukje vlaai. 

Nog even lekker uitwaaien boven op het dek in het zonnetje. Rond de klok van 17.00 uur liepen we 
richting bus die ons weer keurig op tijd in Horst afleverde. We hebben genoten en heel wat af 
gebuurt. Denk dat ik nu wel vaker mee wil gaan. 

Groetjes 

Anja Kleuskens 


