Dinsdag 8 October uitje KBO Horst.

Een mooie herfstdag onderweg naar Tilburg en Waalwijk.

Volle autowegen, maar toch waren we tijdig op onze bestemming bij het bedrijf
Schrobbelér in Tilburg.

Hier werden we gastvrij ontvangen met koffie en een lekkere borrel met slagroom.
Verder een uitgebreide uitleg over het ontstaan en productie van deze licht-
alcoholische kruidendrank Schrobbelér.

Jan Wassing zocht in de 70er jaren naar een drankje wat zijn gevoelige maag kon
verdragen, na veel zoeken en experimenteren ontstaat de Schrobbelér.

De grote doorbraak werd gerealiseerd tijdens de carnaval in Tilburg en die
feestperiode blijft tot op heden een belangrijke rol spelen voor het bedrijf.
Hierna volgde een rondgang door de fabriek om het productieproces te bekijken en
de mooie uitbeelding van de geschiedenis.

Terug in het restaurant volgde de volgende borrel met animatie en leuke muziek.

Onderweg naar Waalwijk de zelf meegebrachte lunch genuttigd op de grote
parkeerplaats bij de Efteling en dat beviel iedereen prima.

De volgende stop was de streek van de schoenenindustrie, ook wel de Langstraat
genoemd.

Het bezoek aan het museum was bijzonder interessant.

Drie gidsen met een verleden in de schoenenindustrie gaven ons uitleg over hoe
vroeger en heden ten de dagen van verschillende soorten leer allerlei schoenen,
van mocassins tot lieslaarzen en alles daar tussenin, worden geproduceerd.

Om 16.30 terug in de bus op weg naar Horst met een tussenstop in Asten voor een
lekker diner.
Om 20.30 weer terug thuis van een gezellige en interessante reis.

je medereiziger
Harrie Weijs




